
 Vier pijlers
Net als de Emmaüsgangers lopen we samen op, in de 
verwachting dat Christus met ons meeloopt en ons on-
derwijst. We blijven in beweging en laten elkaar niet los. 
Als gemeenten solidair zijn, kunnen we samen werken 
aan het Koninkrijk! 
  
Het beleidsplan rust daarom op vier pijlers die ons 
ondersteunen om dit mogelijk te maken: 
geloofsgesprek, vieren, diaconie en beheer.

2023-2028
Gaan waar Hij ons zendt

Geloofsgesprek
Wat betekent het voor ons dat wij op onze plek gemeente van 
Christus zijn? Wat betekent ‘geloven’? Hoe voelen wij ons
 verbonden met God en Christus?

Vieren
Er zijn steeds minder ambtsdragers, daarom zoeken 
we naar creatieve en solidaire manieren om op
zoveel mogelijk plekken een vierplek te behouden.

Diaconie
Het breed moderamen wil de diaconale taken van 
plaatselijke gemeenten activeren en ondersteunen 
om te voorzien in lokale behoeften. Daar hoort 
ook samenwerking bij.

Beheer
Omdat we elkaar meer en meer nodig hebben, richten 
we ons op zo laag mogelijke belasting van vrijwilligers, 
bijeenkomsten en vergaderingen zo dicht mogelijk bij 
de mensen, maar ook inhoudelijk bemoedigen en 
leren.



Beleidsplan 
2023 – 2028
We horen allemaal bij een gemeente. Daar zijn 
de mensen die we kennen, daar is de plek waar 
we God ontmoeten in Zijn huis, daar delen we 
zorgen, blijdschap en verdriet. Daar spreken we 
Drents of Gronings of Nederlands en hebben we 
zo onze eigen gebruiken.

Maar een kerkelijke gemeente bestaat niet op 
zichzelf: we zijn allemaal deel van de Kerk van 
Jezus Christus. Dat mogen we vieren in goede tij-
den en daar mogen we ons aan vastklampen 
als het water ons aan de lippen staat.

De classis is er om gemeenten te helpen samen 
Kerk te zijn. In Groningen en Drenthe delen we 
ervaringen en lessen, zetten onze kwaliteiten in 
om de buren te helpen en durven elkaar om hulp 
te vragen. Nou ja, soms is dat best moeilijk…

Daarom vind je in het beleidsplan pijlers 
waarmee de Classis deze samenwerking 
duurzaam wil maken voor de toekomst.

Solidair
Als gemeenten in Drenthe en Groningen zijn we 
heel divers. Er zijn plattelandsgemeenten, waar 
soms een paar mensen heel hard werken om 
de lofzang gaande te houden. Er zijn de stads-
gemeenten, soms vlak bij elkaar maar toch in heel 
verschillende wijken. Er zijn pioniersplekken, waar 
Gods Woord een nieuwe vorm krijgt. Misschien 
ken je iedereen in de kerkzaal, misschien herken 
je niemand bij de koffie. Soms hebben de grijze 
hoofden de overhand, soms neemt de jeugd het 
over. Er zijn mensen die het allemaal heel pre-
cies weten, mensen die het allemaal niet hoeven 
weten, en mensen die volop twijfelen.

Maar we herkennen elkaar als kinderen van God. 
En we herkennen ook elkaars problemen: Er zijn 
steeds minder mensen. Er is steeds minder geld. 
Er zijn steeds meer zorgen over hoe het verder 
moet. En toch voelen we ons geroepen in onze 
provincies.

Die roeping, daar zijn we enthousiast over! We 
willen niet het licht uitdoen, maar een lantaarntje 
oppakken en op pad gaan. Ga jij mee?

Winterbos
God laat de mensen niet meer los.

Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.

Het is als in een winterbos

de zwarte stammen van de sneeuw

 

als tekens van Gods grote trouw:

het duister heeft een witte grond

en in het land van leed en rouw

glanst het geheim van Gods verbond.

 

Want alles wat God ooit begon

dat rondt Hij af als een gedicht.

Kijk, in de donk’re horizon

achter de bomen wordt het licht.

Jan Willem Schulte Nordholt

(bij een ets van Willem Witsen)
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